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“...zoals de huisknecht dienstbaar was bij het
openbaar worden van /uz:/'mm zijn broers, zo
wil “Steward to Joseph” dienstbaar zijn in het

”

openbaar maken van Jeshua aan Israel,

‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd
vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor
al haar zonden.’

Jesaja 40: 1-2

Geliefde broeders en zusters met een warm hart voor Israél,

Wij mogen en willen jullie weer een nieuwsbrief aanbieden van Steward to Joseph. Een
nieuwsbrief waarin weer de bijzonderheden over de handel en wandel van de stichting
staat. Maar allereerst willen wij onze dank uitspreken naar onze goede God, de Vader
van onze Heere Jezus Christus, Die voor onze zonden aan het kruis van Golgotha heeft
geleden, Zijn leven heeft afgelegd, na drie dagen is opgestaan en nu zit aan de
rechterhand van de Vader waar Hij bidt en pleit voor ons allemaal. Door Hem is het nog
steeds mogelijk dat ons werk doorgang kan vinden. Van die God en Zijn Zoon Jezus
Christus mogen wij, als stichting, getuigen in Israél. Dit getuigen is onmogelijk als wij
daar niet de financiéle steun voor zouden hebben. Deze hebben jullie ons in ruime mate
gegeven waarvoor onze hartelijke dank. Zonder jullie steun is het niet mogelijk om het
heerlijke Evangelie in het land zelf uit te dragen. Door God is ook onze broeder Gert op
ons pad gebracht en wij zijn dankbaar dat hij voor de stichting de outreaches leidt naar
Israél. In deze nieuwsbrief zullen jullie uitgebreid meegenomen worden hoe het werk in
Israél doorgang mag vinden en ook vindt u een overdenking van Marcel Klerks. Op het
moment dat ik dit voorwoord schrijf is het leger van Israél nog volop in strijd in Gaza
tegen Hamas. Voor de wereld een strijd tussen Israél en Hamas. Voor hen die de Heere
Jezus van harte liefhebben en kennis dragen van het Woord is dit een geestelijke strijd,
tussen licht en duister, een strijd van de satan tegen het land en het volk Israél. De
satan, de oude slang, kent de Bijbel beter of net zo goed als wij. Hij weet dat zijn einde
nadert en zal er alles aan doen om het volk en het land te vernietigen, want daar zal
onze Heere Jezus Christus terugkeren, Zijn voeten op de Olijfberg zetten en het
Koningschap over Israél aanvaarden. Maar uit datzelfde Woord weten wij dat er nog veel
zal moeten gebeuren voor het zover is. Wilt u met ons blijven bidden voor het volk en
het land van Israél.

Zegen en groet,

Martin Moerland
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VerS|ag OutreaCh — door Gert

Outreach verslag November 2023
Aanwezig: Michaél, Elias, Klaas en Gert

Hierbij het verslag van de Outreach in oorlogstijd. Het volk Israél is bang,
verslagen, in tranen, eenzaam en ....opnieuw verenigd. Overal in Israél zie je grote
posters met ‘Jachad NeNatseach’, wat betekend: samen zullen we overwinnen.

Onze eerste drie dagen waren in het Noorden. Hier hebben we soldaten bezocht
aan het front, die de grens bewaken vanwege Hezbollah vanuit Libanon. Velen waren tot
tranen geroerd dat wij de moeite hadden genomen om het ‘veilige’ Westen te verlaten
voor het ‘onveilige’ Israél. Telkens mochten we uitleggen wat daar de reden van was. Het
was niet moeilijk te getuigen van onze God en Messias Jesjoea. We hebben kaarten,
Bijbels en bemoedigingen uitgedeeld en werden met open armen ontvangen door zowel
seculiere als ook orthodoxe Joden.

Ook ontmoetten we Miriam en Richard, een jong gezinnetje uit Nachal Oz die
gevlucht waren. Het vriendinnetje van hun dochtertje was gegijzeld door de terroristen.
Prijs de Heere dat ze twee dagen later vrijgelaten is. Ze waren in shock. We hebben een
luisterend oor kunnen bieden en hun harten laten openen om te praten over de
verschrikkelijke gebeurtenissen. Ze waren dankbaar dat we er waren...

Vervolgens zijn we vertrokken naar Jeruzalem. Hier waren we weer de enige
toeristen. We zaten in het Abraham hostel waar een grote groep vluchtelingen uit Ofakim
en Sderot waren. Ook hier konden we troosten, delen en getuigen van de Hoop die in
ons is. We hadden zeer diepe gesprekken met Ultra Orthodoxe Joden over Jesjoea. We
bemerkte dat de harten open stonden van de mensen. Het volk is verslagen en daardoor
open voor een gesprek. Want wie kan er beter troosten dan Jesjoea? De tijd ontbreekt
om in detail te treden over alle gesprekken.

De volgende drie dagen hebben we in Be'er Sheva overnacht. Vanuit hier hebben
we Ofakim en de plaatsen rondom Gaza bezocht. In Ofakim werden we uitgenodigd door
de Ultra Orthodoxe Joden die we in Jeruzalem ontmoet hadden. Wederom mochten we
diep getuigen van ons geloof. Vervolgens werden we uitgenodigd om een kijkje te nemen
in een Orthodoxe school. Dat was zeer indrukwekkend. We hebben ook de wijk bezocht
waar 57 mensen vermoord zijn door de terroristen. We hebben bij mensen thuis
gezeten, getroost en konden ook daar de boodschap van Jesjoea kwijt. Achteraf vertelde
men dat we heilig werk hadden gedaan door dit te doen. God heeft ons aan alle kanten
beschermd. We hoorden getuigenissen van mensen die wonderlijk bewaard zijn door God
en ook weer andere die verschrikkelijk getroffen zijn. Wat een ellende...!

De laatste dag in Be'er Sheva ontmoetten we de vrouw van een gegijzelde uit Nir

Oz. Dit was heftig. Ze kon niet meer slapen. Ook haar mochten wij troosten met een
kaart uit onze gemeente in Nederland. We hebben beloofd om voor hem te bidden
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zolang hij gegijzeld is. Zijn naam is: Omri Miran. Op donderdagochtend zijn we naar Tel
Aviv gereden en hebben daar vrijwilligerswerk gedaan voor een Messiaanse Gemeente.
Zij verzorgden voedselpakketten voor gevluchte gezinnen vanuit de oorlogsgebieden en
voor de soldaten. In de middag zijn we naar een Israélisch gezin geweest op een
kibboets dichtbij Rechovot. Hier verbleven we de middag en ook daar konden we delen
over de Hoop die in ons is.

Laat in de avond reden we terug naar het vliegveld om vervolgens weer naar
Nederland terug te vliegen. Het waren tien indrukwekkende dagen waar we mochten
spreken met mensen met open harten. Laten we onze gebeden blijven opheffen naar
God voor ontferming voor Zijn volk Israél!

Ove rd en k| n g — door Marcel Klerks

“Troost, troost mijn volk zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep
haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de
hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.”

Dit zijn daadwerkelijk woorden van troost. Heeft het volk inmiddels het dubbele
ontvangen voor hun zonden? Ik moet daar het antwoord schuldig blijven. Ik hoop het
van harte! Ze hebben veel voor hun kiezen gehad de laatste tweeduizend jaar. En ook nu
hebben ze het heel zwaar. Gert schrijft in deze nieuwsbrief hoe hij en het team het volk
hebben beleefd, de tien dagen, dat ze in het land mochten zijn.

Zijn de ongerechtigheden van Jerusalem verzoend? Is haar strijd vervuld? God de
vader, Jahweh, Die rechtvaardig is weet dat en oordeelt rechtvaardig. Voor een paar
gruwelijke feiten welke in Israel plaats vinden, wil ik mijn hoofd niet in het zand steken.
Tel Aviv is bekend als de gaystad in het Middenoosten, waar homoseksuelen hand in
hand kunnen lopen en elkaar kunnen kussen zonder problemen. In het leger worden de
eerste 2 abortussen door de staat betaald. In het midden van de ‘vredesparty’, waar de
afschuwelijke slachting plaats vond op de 7.0Oktober, stond een grote boeda. De muziek
was van een sterk duister gehalte! Het was een plaats waar drugsgebruik en seksualiteit
vrij uitgeleefd werden.

Met onze groepen ben ik in het verleden vaker naar zulke gelegenheden gegaan om het
evangelie te vertellen. Het zuiden van Israel hangt vol met *hamzas’, dat zijn die
amuletten in de vorm van een hand met het alziend oog in het midden, wat staat voor
de geluksbrenger of de beschermer voor diegenen die het aan of bij hun voordeur of in
de woning hebben hangen. Precies deze dingen verafschuwt de Heere God en Hij spreekt
Israél er door Zijn profeten hier zo duidelijk op aan, zoals in Ezechiél 22. Israel moet
terugkomen onder beschermende vleugels van Jahweh’s geboden, want zolang zij dat
niet zijn, dan zijn ze blootgesteld aan de immense krachten van satan. Dat geldt evenzo
vVOOr ons.
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Eens te meer wordt ik mij bewust dat de dienst van Steward to Joseph oh zo
belangrijk is. En zijn de getuigenissen waar Gert weer mee thuis mag komen zo
ontroerend en bemoedigend! Dan schieten de tranen mij in de ogen om te horen hoe
Elias, de Arabisch-Joodse broeder, op het pad van Gert gekomen is en zij nu vaker
samen het evangelie mogen brengen aan het Joodse volk in Israel.

Dit zijn precies de woorden die Israel troost brengen! De enige Weg, de enige Waarheid,
die leiden naar het echte leven samen met God de vader, door Jeshua! De zonde
tegenover God bekennen en berouwen. Vertrouwen in het volbrachte Werk van Koning
Jezus en het van ganser harte aannemen. Dat betekent het welkom in het heilige der
heiligen.

Wanneer deze verzoening plaats gevonden heeft en er daadwerkelijk vrede is,
tussen God en Zijn volk, dan zal Israel ook vrede krijgen met de buurlanden rondom. De
dreiging vanuit Libanon, door Hezbollah. Vanuit Syrié, de opbouwende strijdkrachten van
Iran, de Revolutionaire Garde. De raketaanvallen vanuit Jemen, door de Houti’s. Putin
met zijn bijzondere bezoeken aan de VAE en Saoedi-Arabié. Het gaat steeds meer de
vorm aannemen naar de profetie van Ezechiél 38!

Israel keer om! Tesjoeva! Dit is mijn roep en mijn gebed! Israel, vind jullie redding

bij Jahweh alleen! Niet door de USA, niet Bibi, niet de IDF, maar alleen door Jeshua!
Hem zal toekomen alle eer! Hallelujah!

Secretariaat;
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